
Op 8 juni 2025 is in Boekel een monument onthuld voor de 

Boekelse missionarissen. Tijdens de voorbereidingen voor het realiseren 

van dit monument is geprobeerd de levensverhalen van deze missionarissen 

zoveel mogelijk (verder) vast te leggen. 

Veel van deze levensbeschrijvingen waren al opgetekend in het in 2002 

verschenen boek 'Zonen en dochters met een missie - Een boek over 

missionarissen uit Boekel en Venhorst',  door Jan Meulemeesters c.s. 

(Uitgave: 2002, Heemkundekring & Missiecomité Boekel-Venhorst.) 

Hieronder een levensverhaal dat niet in dit boek was vermeld, geschreven 

door Jan & Riky Meulemeesters, in mei 2025. 

 

Broeder Pieter Penninx, missionaris in Peru 
Pieter Penninx werd geboren op 16 december 1940 in Boekel. In augustus 

1971 is hij als broeder Dominicaan naar Peru vertrokken. De Nederlandse 

Dominicanen waren in 1969 in Tocache in Peru begonnen. Pieter werkte daar 

in een landbouwproject voor de kleine boeren. Vanwege het warme klimaat 

daar, mislukte dit project. 

Pieters religieuze leven stopte in 1981/1982. In 1988 kwam hij terug naar 

Boekel en is daar tot aan zijn dood blijven wonen met zijn vrouw. Hij is nog een 

periode in het Boekels-Venhorstse Missiecomité actief geweest. Hij overleed in 

Boekel op 11 september 2023 op 82-jarige leeftijd. 

 


