
Op 8 juni 2025 is in Boekel een monument onthuld voor de 

Boekelse missionarissen. Tijdens de voorbereidingen voor het realiseren 

van dit monument is geprobeerd de levensverhalen van deze missionarissen 

zoveel mogelijk (verder) vast te leggen. 

Veel van deze levensbeschrijvingen waren al opgetekend in het in 2002 

verschenen boek 'Zonen en dochters met een missie - Een boek over 

missionarissen uit Boekel en Venhorst',  door Jan Meulemeesters c.s. 

(Uitgave: 2002, Heemkundekring & Missiecomité Boekel-Venhorst.) 

Hieronder een levensverhaal dat niet in dit boek was vermeld, geschreven 

door Jan & Riky Meulemeesters, in mei 2025. 

 

Broeder Firmus Pennings, missionaris in Borneo 
Geboren in Boekel op 28 juli 1886 als Aloys Pennings. Zoon van Johannes 

Pennings uit Uden, die in 1872 trouwde met Geertruda van der Burgt uit 

Boekel. Op 25 april 1908 trad Aloys in bij de orde van de Kapucijnen; zijn 

kloosternaam werd Firmus. (Ook zijn broer Petrus trad in bij de Kapucijnen; 

zijn kloosternaam werd Placidus van Boekel.) Jarenlang was broeder Aloys 

portier bij de orde in Rome en werkte aan het Ethiopische College in 

Vaticaanstad. Op 26 april 1934 vertrok hij, 47 jaar oud, naar Indonesië, naar 

Borneo, waar hij onder de melaatsen werkte. Ziek keerde hij terug naar het 

Kapucijnenklooster in Nijmegen, waar hij op 22 februari 1970 op 83-jarige 

leeftijd overleed. Hij werd begraven in Handel. 

 

  



 
 

Foto van de familie Pennings, uit ‘Met kap en koord’ (Kapucijner kwartaalblad, 

2022, 62e jaargang, nr.4). Rechts voor: Kapucijn-broeder Aloys Pennings, 

kloosternaam Firmus (1886-1970), de latere missionaris in Borneo. 

Links voor: Kapucijn-pater Petrus Pennings, kloosternaam Placidus van Boekel 

(1882-1959), de latere geschiedschrijver van Breda. In het midden voor: Lena, 

ingetreden bij de Zusters van Schijndel. 


