
Op 8 juni 2025 is in Boekel een monument onthuld voor de 

Boekelse missionarissen. Tijdens de voorbereidingen voor het realiseren 

van dit monument is geprobeerd de levensverhalen van deze missionarissen 

zoveel mogelijk (verder) vast te leggen. 

Veel van deze levensbeschrijvingen waren al opgetekend in het in 2002 

verschenen boek 'Zonen en dochters met een missie - Een boek over 

missionarissen uit Boekel en Venhorst',  door Jan Meulemeesters c.s. 

(Uitgave: 2002, Heemkundekring & Missiecomité Boekel-Venhorst.) 

Hieronder een levensverhaal dat niet in dit boek was vermeld, geschreven 

door Jan & Riky Meulemeesters, in mei 2025. 

 

Pater Frans Mickers, priester in Canada 
Frans Mickers werd geboren op 8 augustus 1921 in Boekel, en deed zijn 

kloostergelofte in 1941 op 20-jarige leeftijd. Hij werd priester gewijd op 29 

februari 1948 in Hees, een voormalig dorp in en nu een wijk van Nijmegen, en 

deed zijn eerste mis in Boekel op 28 maart 1948. Hij zat op juvenaat Christus 

Koning in Helmond (middelbaar onderwijs voor priester- of broederopleiding). 

Werkte daar ook, en later in Lenaken. In november 1952 ging hij naar Canada. 

Daar was hij 20 jaar leraar Latijn, Engels en Frans, op het Klein Seminarie van 

de Congregatie in Delaware, Ontario, en Point-au-Chêne, Québec. Hij 

verrichtte zes jaar parochiewerk, en werkte daarna bijna 15 jaar als 

archivaris/bibliothecaris bij de Canadese Conferentie van Katholieke 

Bisschoppen. Hij vierde zijn 50-jarig priesterfeest op 3 mei 1998 in Boekel. De 

bekende Boekelaar Bart van de Ven hield toen een toespraak. Met Bart had hij 

ook een briefwisseling. Hij stuurde Bart twaalf A4-pagina’s met woorden en 

uitdrukkingen in het Boekels dialect. Die werden geplaatst in het halfjaarlijkse 

verenigingsblad ‘De Wanmeule’ van Heemkundekring Boekel-Venhorst, in 

nummer 55 van dec. 2018. 

Frans Mickers stierf op 28 februari 2003 op 81-jarige leeftijd, op de 55e 

verjaardag van zijn priesterwijding. 

 

Pater Frans Mickers 
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