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" tiana overste van een kloos-

Zuster Laurentiana: de eerste Boekelse missionaris
Uitgemergeld in Jappenkamp

De eerste Boekelse missionaris was Antonia van der Horst, geboren op 30 maart
1883 op de Berkhoek. Zij was de dochter van het echtpaar Josephus van der Horst
(1840-1913) en Maria Bevers (1847-1934). Op 7 april 1902 trad ze in bij de
Zusters Franciscanessen in Veghel. Als zuster Laurentiana legde ze haar eeuwige
geloften af op 13 juni 1904. Ze deed huishoudelijk werk in het St. Jozefziekenhuis
in Veghel en vervolgens vijf jaar in Bladel.

Op 2 april 1910 vertrekt ze
met het stoomschip ‘Von-
del’ naar Borneo, samen
met haar nicht Walthera
van de Elsen uit Gemert. In
Pontianak wordt de keuken
haar domein. Vanaf 1921
werkt ze in Sedjiram, waar
ze tevens Raadzuster wordt
en plaatsvervangend over-
ste. In 1925 wordt Lauren-

tertje (drie-vier zusters).
Hun taak is de opvang en
verzorging van melaatsen
bij Singkawang. Die ver-
zorging voor de melaatsen
in zelfgebouwde huisjes
was in 1917 begonnen. In
1925 werden de eerste hou-
ten huisjes gebouwd voor
een vijftigtal melaatsen en
er werd een kapel gebouwd.
In 1929 keert Laurentiana
terug naar Sedjiram om ook
daar overste te worden. In
1933 wordt ze naar Singka-
wang gestuurd om daar
huishoudelijk werk te ver-
richten.

Ze woont er in het school- Zuster Laurentiana in Pontianak, Indonesié
huis bij de onderwijzeres-

sen. Schuin tegenover het

schoolhuis ligt een zieken-

huis, waarin zij van 1936 tot
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1938 de zorg krijgt voor de
wasserij.

In 1938 wordt ze overge-
plaatst naar een nieuw
klooster in Njaroemkop,
vlak bij een melaatsen-
kolonie. Die plaats wordt in
1942 veroverd door Japan en
de zusters worden afge-
voerd naar het Jappenkamp
in Kuching in West-Borneo.
Als zij in 1945 wordt bevrijd,
is ze ernstig ziek en on-
dervoed: ze weegt nauwe-

lijks veertig kilo. Per vlieg-
tuig worden de zusters over-
gebracht naar het eiland
Labuan. Na twee maanden
aansterken wordt de Boe-
kelse als een van de eersten
op 3 december op de boot
‘Nieuw-Amsterdam’ gezet
naar Southampton, vanwaar
ze met een andere boot
naar Nederland reist. Begin
januari is ze terug in het
zusterhuis in Veghel, waar
ze liefdevol wordt verzorgd.

In 1956-1957 is opname
nodig in het ziekenhuis van
Ugchelen bij Apeldoorn en
daarna nog een jaar in de
Klokkenberg in Breda. Op
29 mei 1958 wordt ze opge-
nomen in het klooster in
Zijtaart, waar zij op 27 sep-
tember 1965 overlijdt.






