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Zuster Gemma van Eupen in Japan

Een Japans zustertje aannemen voor
f 30,- per maand

Johanna Catharina van Eupen werd op 1 Juli 1905 in Boekel geboren als
dochter van Martinus Theodorus van Eupen (1863-1924) en Joanna Adriana
van Lieshout (1870-1955). Vader van Eupen was hoofdonderwijzer aan de
lagere school in Boekel waar ook zijn oudste zoon en dochter les gegeven hebben.
Nadat vader van Eupen in 1924 was komen te overlijden, verhuisden de over-
gebleven familieleden naar Eindhoven.

Toos van Eupen was enige
jaren intern in opleiding bij
de zusters in Mariaheide
waar zij €en coupeuse-
opleiding kreeg. In 1932 trad
zij op zevenentwintigjarige
leeftijd in bij de Zusters
Redemptoristinnen te Velp
bij Grave. Dit was een
contemplatieve orde d.w.z.
het zijn slotzusters. Deze
zusters droegen een rood
habijt en werden daarom de
‘rooi'’ nonnen genoemd. In
1934 werd zij geprofest en
nam de naam aan: Zuster
Gemma van Jezus.

Eind jaren veertig waren er
zoveel roepingen in dat
klooster dat men erover
dacht om een stichting te
beginnen. In Japan waren
enkele Paters Redemporis-
ten begonnen aan een
nieuwe missie en vroegen de
zusters van Velp om hen
daarbij te helpen. De overste
en nog vier medezusters,
waaronder zuster Gemma,
stelden zich beschikbaar en
Zuster Gemma van Eupen in haar mooie habijt vertrokken op 5 augustus
1949 naar Japan om daar een
nieuw Redemptoristinnen-
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klooster te gaan stichten.

In Den Bosch gaan ze, be-
halve bij de Zoete Lieve
Vrouw van den Bosch, ook
langs bij de toenmalige
Bisschop Mutsaerts waar ze
ieder een door de Paus
gewijde rozenkrans krijgen.
In Rotterdam gaan ze aan
boord van de ‘Nieuw Amster-
dam, waarmee ze de over-
steek maken naar Amerika.
Vandaar maken de zusters
met de ‘President Wilson’ de
oversteek naar het land van
de rijzende zon, Japan.

In Nishi Maizuru, een plaats
in het Japanse diocees Osaka
worden de eerste jaren be-
steed aan het bouwen van
een kerk en een klooster en
aan het leren van de taal. Na
drie jaar kunnen de eerste
novicen worden verwelkomd.
Zuster Gemma wordt novice-
meesteres en zij is verant-
woordelijk voor het bege-
leiden van meisjes, die den-
ken een roeping te hebben.
De toestroom is in het begin
vrij groot, maar na enige tijd
blijkt dat lang niet iedereen
geschikt is voor dit soort
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leven. Het zijn voor haar
moeilijke en verantwoorde-
lijke jaren.

Vanuit haar missiehuis
‘Nazaretto Dhudoin’ schrijft
zuster Gemma in 1960 aan-
genaam verrast te zijn door
een zending kleren die zij
van de missienaaikring in
Boekel mocht ontvangen.
Deze bestaan uit pries-
terlilke gewaden zoals
kazuifels, corporalen, kelk-
doekjes en misdienaars-
kleertjes. "Een prachtige
aanwinst voor onze kapel,”
aldus zuster Gemma. “De
ontvangen jurken en broek-
jes zijn dezelfde dag nog
uitgedeeld aan enkele arme
gezinnen die hier dichtbij
wonen.”

Zuster Gemma luidt in een
brief uit 1960 nog de nood-
klok voor Japan onder de titel
“Maar zoudt u niet eens 'n
Japans zustertje willen aan-
nemen voor maar f 30,- per
maand. Willen we rendabel
kunnen werken hier, dan
moeten we meer zusters aan-
nemen.” Het zijn voor haar
zware jaren; het is dan ook

Missieprentje

niet verwonderlijk dat haar
gezondheid hieronder gaat
lijden. Ze moet de moeilijke
beslissing nemen terug te
keren naar Nederland.

In augustus 1963 keert zij
weer terug naar haar klooster
in Velp. Ook daar heeft ze het
niet makkelijk, daar haar
gezondheid te wensen over
laat. Verder is het voor haar
ook erg moeilijk om weer te
wennen aan het slotleven na
de enorme vrijheid die ze in
Japan heeft gehad. Om ge-
zondheidsredenen vestigt ze
zich eind jaren zeventig in
een verzorgingshuis in
Wychen. Daar krijgt ze meer
last van haar hart en ook
reuma speelt haar parten.
Toch viert zij met haar naaste
familie in het klooster te Velp
haar gouden kloosterfeest.
Haar hart is de oorzaak van
haar plotselinge overlijden
op 23 maart 1995, Zuster
Gemma van Eupen is nege-
nentachtig jaar geworden.
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