
Op 8 juni 2025 is in Boekel een monument onthuld voor de 

Boekelse missionarissen. Tijdens de voorbereidingen voor het realiseren 

van dit monument is geprobeerd de levensverhalen van deze missionarissen 

zoveel mogelijk (verder) vast te leggen. 

Veel van deze levensbeschrijvingen waren al opgetekend in het in 2002 

verschenen boek 'Zonen en dochters met een missie - Een boek over 

missionarissen uit Boekel en Venhorst',  door Jan Meulemeesters c.s. 

(Uitgave: 2002, Heemkundekring & Missiecomité Boekel-Venhorst.) 

Hieronder een levensverhaal dat niet in dit boek was vermeld, geschreven 

door Jan & Riky Meulemeesters, in mei 2025. 

 

Pater Jan van den Elzen, missionaris in Kenia 
Jan van den Elzen werd geboren in Boekel op 29 maart 1933. Hij koos voor 

opleiding tot missionaris bij de missionarissen van Mill Hill. Op 13 juli 1958 

werd hij tot priester gewijd door de aartsbisschop van Londen, Godfrey, in Mill 

Hill, het moederhuis en seminarie voor de opleiding van deze 

priestermissionarissen in Mill Hill, een wijk in Groot-Londen. Vanaf 1966 

werkte hij als priestermissionaris van Mill Hill in Kenia. Na zijn terugkeer was 

hij van 1994-2013 pastor in de Onze-Lieve-Vrouw-parochie in Roosendaal. 

In 2008 werd hij geïnterviewd door het dagblad BN/De Stem bij de viering van 

zijn vijftig jaar priesterschap. Enkele kenmerkende uitspraken: “Ik kan slecht 

tegen onrecht. Waarom mogen arme sloebers niet delen in de welvaart? En 

waarom hebben grote bazen altijd een grote bek? Kort gezegd is dit het 

evangelie.” En: “Niet het nieuwste merk schoenen aan je voeten is belangrijk, 

maar hoe je je voelt, hoe je contact is met mensen om je heen, je kinderen, je 

familie”. 

Hij werd geroemd om zijn gedrevenheid, trouwe inzet en hartelijke 

vriendschap. In 2013 moest hij om gezondheidsredenen stoppen. Hij overleed 

op 17 mei 2014 op 81-jarige leeftijd in Missiehuis Vrijland in Oosterbeek. 

 


