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Zuster Jeanne d’Arc, overste op Curagao

Bijzondere verdiensten voor het onderwijs

Zuster Jeanne d'Arc Donkers was vele jaren overste op Curacao en stuwende
kracht in het onderwijs daar.

Zij werd geboren op 16 september 1891 als Philemina Petronella, de op een na
jongste van de zes kinderen van Antonius Donkers (1848-1934) en Johanna van
Deursen (1852-1941). Als veertienjarige mocht ze na aandringen van de zusters
in Boekel naar de kweekschool in Schijndel. Dit was de voorbereiding op haar
intrede in het Rlooster van de Zusters van Liefde in Schijndel op 18 augustus
1909. Zij legde de eeuwige geloften af op 17 augustus 1913. Van 1910 tot 1920
werkte ze als onderwijzeres in verscheidene plaatsen. Ze behaalde intussen een reeks
van diploma’s: 1909: akte K., 1910: hulpakte voor onderwijs in Eindhoven, 1912;

Engels LO, 1916: hoofdakte en 1919: Duits in Mijdrecht.

Zii behoort tot de eerste
groep zusters die in 1920
naar Curacao vertrekt en in
Santa Rosa de eerste onder-
wijsinstelling opent. Tot 1931
blijfft ze werken in Santa
Rosa. In dat jaar wordt ze
benoemd tot hoofd van de
school in Pietermaai. Dat
blijft ze tot 1949. Regelmatig
schrijft Jeanne d'Arc naar de
overste van het moederhuis;
“Wat werd ik vorige week
bovenmate verrast door het
mooie H.Hart-beeld, be-
stemd voor onze speelplaats
en afkomstig van ons dier-
baar Moederhuis. We had-
den het wel stout-weg ge-
vraagd, maar niemand en ik
in het minst van allen durfde
geloven, dat aan die wensch
zoo spoedig gehoor zou wor-
den gegeven. Het werkvolk is
nog in volle actie en kon
meteen dus nog zorgen voor
een voetstuk enz. voor het
H. Hart. Ik vind het een mooi

beeld ZEW. Overste. Het zal
mij een aangename herinne-
ring blijven aan Moederhuis
en zilveren feest.”

In 1949 trekt ze zich terug uit
het daadwerkelijke onderwijs
en verzorgt de uitgebreide
onderwijsadministratie van
de zusters van Schijndel op
Curacao. Vele complimenten
van de inspecteur voor het

onderwijs op Curacao be-
wijzen dat ze dat werk met
zorg heeft verricht. In een
brief van 26-05-1951 schrijft
hij: "k deed niets anders dan
mijn plicht als Inspecteur
van het Onderwijs door de
Hoge Regering te wijzen op
de bijzondere verdiensten
van de Eerwaarde Zuster
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wijs op het eiland Curacao,
niet alleen als leerkracht,
maar speciaal ook als ad-
ministratrice van alle RK.
meisjesscholen en twee
grote gemengde scholen op
de oostelijke helft van dit
eiland.”

In 1959, het jaar van haar
gouden kloosterfeest, moet
ze vanwege haar gezondheid
terug naar Nederland. De
hele jeugd en bevolking van
Pietermaai zijn bij haar
afscheid om haar hun dank-
baarheid te tonen. Ook in
Nederland wordt gebruik
gemaakt van haar organi-
satorische talenten. Tot haar
diamanten jubileum werkt ze

als directrice van het bejaar-
denhuis in Lieshout. Ze is
zevenenzeventig jaar oud als
ze zich vestigt in een klooster
aan de Hoogstraat nr. 301a in
Eindhoven (Gestel) om sa-
men met haar zus Celestine
en Xaveria Donkers meer tijd
te vinden voor gebed. In
december 1969 schrijft ze: “Er
zijn meestal twee eucha-
ristievieringen in de kapel
van het klooster, omdat twee
paters die hun werkzaam-
heden hebben in de stad of
elders, hier ook gehuisvest
zijn. Een wondere schikking
Gods die we boven onze ver-
wachting hier nu aantreffen.
Op zondag gaan we gewoon-
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lijk naar de hoogmis in de St.
Lambertus parochie. Op on-
geveer tien minuten afstand
staat het Clarissenklooster
waar we zondagmiddag ge-
woonlijk naar het lof gaan.
Mettertijd kunnen zich nog
meer zusters bij ons voegen.”
In 1980 overlijdt haar jongere
zus Celestine, een grote klap
voor haar. Qok haar gezond-
heid wordt minder, zodat ze
opgenomen moet worden in
Huize Barbara in Schijndel.
Door een interne verbouwing
moet zij daar nog een keer
verkassen. In 1989, ze is dan
zevenennegentig jaar oud, is
haar levenswil gebroken. Op
5 juli overlijdt zij.





