
Op 8 juni 2025 is in Boekel een monument onthuld voor de 

Boekelse missionarissen. Tijdens de voorbereidingen voor het realiseren 

van dit monument is geprobeerd de levensverhalen van deze missionarissen 

zoveel mogelijk (verder) vast te leggen. 

Veel van deze levensbeschrijvingen waren al opgetekend in het in 2002 

verschenen boek 'Zonen en dochters met een missie - Een boek over 

missionarissen uit Boekel en Venhorst',  door Jan Meulemeesters c.s. 

(Uitgave: 2002, Heemkundekring & Missiecomité Boekel-Venhorst.) 

Hieronder een levensverhaal dat niet in dit boek was vermeld, geschreven 

door Jan & Riky Meulemeesters, in mei 2025. 

 

Zuster Gondulphine Donkers, missionaris in Papoea-Nieuw-Guinea 
Lena Donkers werd geboren op 15 december 1923 op de Veluwe in Erp. Ze was 

een dochter van Petrus Donkers (1887-1928) uit Erp, die in 1919 in Boekel 

trouwde met Josephina van Lankveld (1885-1928). Lena koos voor een 

religieus leven bij de Dienaressen van de Heilige Geest te Baexem. Ze legde 

daar de eerste gelofte af op 2 januari 1951. Haar kloosternaam werd 

Gondulphine. Ze werd uitgestuurd naar de missie in Papoea-Nieuw-Guinea. 

Daar werkte ze in een kleine ziekenboeg bij een middelbare school voor 

ongeveer 600 studenten. Ze overleed in het klooster in Uden op 16 juni 2009 

en werd op 20 juni begraven op het kloosterkerkhof. 

 


